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Aalden, 14 augustus 2022 

 

Aanvangslied: Psalm 139:1 en 2 Nieuwe Psalmberijming 

1.HEER, U doorgrondt mij, U ontwart  
al de geheimen van mijn hart.  
U ziet mij thuis en onderweg;  
U hoort de woorden die ik zeg.  
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;  
U bent vertrouwd met al mijn wegen.  
 

2.Geen ogenblik ben ik alleen,  
want U bent altijd om mij heen.  
Ik, nietig mens, kan er niet bij  
dat U uw handen legt op mij.  
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;  
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken? 

 

Bemoediging en groet 
 

Gebed van toenadering 

 

Zingen: Psalm 139:6 en 8 

6.Toen U mij schiep, onooglijk klein,  
doorzag U al wie ik zou zijn. 
Mijn toekomst was een open boek,  
God die mij vindt, God die ik zoek,  
uw denken is voor mij verborgen,  
toch ben ik bij U, elke morgen.  
 

8.Doorgrond mijn hartsgeheimen, HEER,  
ik leg ze eerlijk voor U neer.  
Toets alles wat ik denk en zeg;  
bewaar mij voor een foute weg.  
Laat mij in uw nabijheid leven;  
wil mij voor eeuwig richting geven. 
 

Gebed  
  

Zingen: Lied 705:1 en 4: Ere zij aan God, de Vader 
 

1ste lezing: Jeremia 23:23-29 NBV 

 

Zingen: Lied 859:1: Schuldig staan wij voor U, Heer  
 

2de lezing: Lucas 12:49-56 NBV 

 

Zingen: Lied 859:2,3,4 

 

Preek 

 

Zingen: Lied 1012: Geef aan de wereld vrede, Heer 
 

Gebeden 
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Inzameling van de gaven 

 

Slotlied (staande): Lied 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 

Zegen 


